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Geliefde gemeente!

Aan het begin van het jaar komen wij U in deze brief graag zegen toe wensen voor dit nieuwe jaar.
Waar er een uitspraak is “behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de
toekomst”, mogen wij toekomstgericht ons vertrouwen stellen op de onveranderlijke genade van
God. Daarin kunnen wij zowel realistisch als optimistisch zijn omdat onze hoop niet gedragen wordt
door de omstandigheden, maar op de beloften van God. Alles verandert, maar de liefde van God
blijft. Laat dit onze vreugde en kracht zijn!

Het gaat ons goed. Afgelopen jaar is een jaar van veranderingen geweest voor ons. Na een tijd samen
klussen is Henk verhuisd naar Wolvega. Vader Rozeboom werd ziek en is overleden in de gezegende
leeftijd van bijna 88 jaar oud in vertrouwen op Zijn God en HEER. Daarmee is het ouderlijk huis voor
ons voorbij gegaan. Wat blijft is het vertrouwen, wat we geleerd en ontvangen hebben, en zeker dat
we kind van de Hemelse Vader blijven.

Recent zijn we nog weer in uw midden geweest. Mede daardoor blijft onze band levend! We
realiseren ons dat voor de Protestantse Gemeente van Maasdijk er veranderingen gaande zijn
rondom de gebouwen. Afscheid nemen van een vertrouwde plaats waar je de liefde van de HEER
hebt geproefd is ingrijpend. Wat blijft is de ruimte om samen te komen onder dezelfde vleugels van
zegen. Tenslotte gaat het niet om hout en steen, maar om onszelf. Wat blijft is de liefde — die
verdraagt alles! Wij bidden jullie allen in dit alles vrede toe.

Een hartelijke groet vap ons samen,
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